
Wat	een	reis!
Afgelopen	dinsdag	begon	ik	aan	de	reis	Albanië	-
Nederland.	Wilma	eerst	afgezet	op	't	vliegveld,	en
ik	zou	alleen	met	de	auto	reizen.	Rustig	rijden,
muziek	aan,	en	aangekomen	in	Nederland
zouden	we	dan	onze	eigen	auto	hebben	voor	alle
afspraken.	Maar	NIKS	daarvan.
Dinsdagavond	in	Servië	reed	de	auto	nog
prinsheerlijk,	alleen	had	ik	geen	power	meer.	Een
'mannetje'	om	de	hoek	waar	ik	sliep	kon	het	voor
100	euro	repareren	en	ik	kon	weer	op	pad.
Woensdagavond	in	Hongarije	voelde	ik	me	nog
steeds	dezelfde	prins	tot	de	auto	begon	te
haperen	en	daarna	uitviel,	o	nee.	Langs	de
snelweg	natuurlijk.	Sleepwagen	erbij,	geen	hotel
meer	open,	en	de	volgende	dag	het
vernietigende	oordeel:	brandstofsysteem	is
volledig	vernield	en	de	auto	is	niet	meer	waard
om	gerepareerd	te	worden:	Total	Loss

Met	hulp	van	mijn	kinderen	dezelfde	dag	nog	een	vlucht	kunnen	boeken	van	Wenen
naar	Amsterdam	en	zo	toch	aangekomen	in	Nederland.
Om	t	drama	nog	even	vast	te	houden	werd	ik	direct	bij	thuiskomst	vreselijk	ziek.	Zo
intens	dat	ik	de	volgende	dag	vrijwel	slapend	door	ben	gekomen.	Mooi	eigenlijk	wel,
want	blijkbaar	had	ik	iets	binnen	gekregen	dat	er	absoluut	uit	moest.	Nou	daar	werd
voor	gezorgd!
Ik	ben	erg	blij	dat	ik	er	ben,	weer	samen	met	Wilma	en	de	rest	van	de	familie.	Maar
wel	op	een	volstrekt	andere	manier	dan	ik	had	gedacht!
Wat	dat	nou	allemaal	was?	Ik	heb	nagedacht	of	er	een	geestelijke	les	uit	is	te	halen,
maar	tot	zover	heb	ik	geen	idee.
Wie	het	weet	mag	het	zeggen.	
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Een	zomer	vol	veranderingen
Albanië,	Augustus	2025
Fred	en	Wilma	wonen	en	werken	sinds	2008	in	Albanië.	Wilma
werkt	met	de	Albanese	voedselbank	en	Fred	werkt	met	Shkbsh
Prison	Fellowship	Albania,	de	gevangenenzorg	organisatie.	Om
beurten	sturen	we	een	update	over	ons	werk.	Deze	brief	gaat	met
name	over	het	gevangenenwerk.	

De	deuren	gingen	weer	open
Ook	bij	het	gevangenenwerk	ging	alles	in	eerste	instantie	niet	over	een	leien	dak.
Op	1	Januari	had	de	overheid	van	het	ene	op	het	andere	moment	nieuwe	regels
opgesteld.	De	onlogische	veranderingen	leverden	irritatie	over	en	weer,	waarbij	de
overheid	ons	uiteindelijk	3	maanden	liet	wachten	op	een	formele	overeenkomst.
Gelukkig	konden	we	via	onze	directe	contacten	in	10	van	de	20	gevangenissen	wèl
doorgaan	met	ons	werk.	
Nu	is	het	aan	ons	om	een	manier	te	vinden	om	binnen	de	nieuwe	regels	ons	werk
zo	goed	mogelijk	te	doen.

Met	smart	werd	er	gewacht	op	onze	kapelaans	en	vrijwilligers
Gevangenisleven	is	dodelijk	saai,	en	er	is	sprake	van	veel	agressie	en
bedreigingen.	Wekenlang	worden	de	woorden	en	de	acties	van	onze	mensen
besproken	en	gewogen.	Hoe	belangrijk	is	het	om	woorden	van	troost	en	Hoop	te
kunnen	delen	in	zulke	situaties.	
Een	woord	op	het	juiste	moment	gesproken,	is	als	gouden	appels	in	zilveren
schalen.	Spr.	25:11

https://prison-fellowship-albania-shkbsh.email-provider.eu/web/2jr6wwovgv/y8ah8wcvws?lp-t=1755460359


Zoveel	verhalen	van	verandering!
*	Artan	was	hij	de	eerste	die	zich	opgaf	om	te	laten
dopen!	"Ik	heb	zoveel	fout	gedaan,	en	dacht	dat	ik
nooit	meer	anders	zou	kunnen	worden.	Door	jullie
aanhoudende	aanbod	heb	ik	begrepen	dat	ik	opnieuw
mag	beginnen!"
*	Eén	van	de	gedetineerden	vroeg	om	een	Bijbel	om
te	lezen.	De	keer	daarop	kreeg	ik	koffie	van	hem.
Toen	onze	kapelaan	wegging	zei	hij	zonder	te	vragen
dat	hij	dagelijks	de	Bijbel	leest.	Je	had	moeten	zien
hoe	zijn	gezicht	en	ogen	straalden	van	vreugde.
*	Een	buitenlandse	gevangene	vertelde	hoe	hij	zich
zoveel	beter	voelde	sinds	hij	de	keus	had	gemaakt	om
zich	te	laten	dopen.	'Ik	zeg	niet	dat	de	verandering

begint	als	ik	vrijkom,	maar	die	is	nu	begonnen,	in	mijn	cel!
Het	zal	moeilijk	zijn	om	het	aan	mijn	kind	en	familieleden	te	vertellen	omdat	zij	me
niet	meer	vertrouwen.	Ik	heb	18	jaar	drugs	gebruikt.	Bedankt	voor	wat	jullie	voor	mij
doen.	Ik	ben	jullie	dankbaar."

Het	zomerkamp	was	opnieuw	een	groot	succes!



Sinds	vorig	jaar	ben	ik	ook	betrokken	bij	het	mooie
werk	van	stichting	Antwoord.	Een	prachtige	stichting
die	projecten	steunt	met	gevangenen	in	het
buitenland.	Met	de	niet	aflatende	steun	van	de
mensen	op	kantoor	in	Andijk,	de	vrijwilligers	en	de
bestuursleden	is	Antwoord	op	meerdere	fronten	actief!
Meer	weten?	Klik	dan	hier

Een	zomer	vol	veranderingen.
Dat	is	de	kop	boven	deze	brief,	en	niet	zomaar.

Een	nieuw	baantje?
We	hebben	een	nieuwe	asfaltweg	in	ons	dorp
gekregen.		Wat	een	vooruitgang!	Maar	bij	de
voorberiedingen	hebben	ze	zo'n	beetje	om	de	5	meter
onze	waterleiding	geraakt.	Dus	2	weken	lang	was	ik
elke	avond	na	het	werk	waterleidingen	aan	het
repareren.	Lassen,	koppelen,	verlopen,	ik	kan	t	nu
allemaal.	

Meer	serieus	is	dat	ik	met	het	bestuur	in	Albanie	heb
afgesproken		dat	na	mijn	terugkomst	mijn	collega
Suela	Xhixhi	formeel	bevestigd	wordt	als	de	nieuwe
algemeen	directeur	van	Shkbsh	-	Prison	Fellowship
Albania.
De	manier	waarop	ze	het	nu	al	doet	is	professioneel,
betrokken	en	pro-actief.	Ze	kent	de	organisatie,	en	dat
is	een	groot	voordeel.
Dat	betekent	dat	ik	straks	geen	directeur	meer	ben.
Een	nieuw	hoofdstuk!	

Mijn	nieuwe	rol	binnen	de	organisatie	zal	fondswerver	-	bestuursadviseur	worden.
Op	die	manier	hoop	ik	van	waarde	te	zijn	voor	de	organisatie,	de	collega's	en
uiteindelijk	waar	alles	om	draait:	de	gevangenen	en	hun	gezinnen!

https://antwoord.nl/contact/#nieuwsbrief


En	onze	gezondheid	dan?
Veel	aandacht	gaat	er	uit	naar	mij,	waarmee	ik	me	bijzonder	bijzonder	vereerd	voel.
Dank	aan	iedereen	die	op	welke	manier	ook	zijn	of	haar	betrokkenheid	toont.	Wat
een	voorrecht.	
Maar	ook	Wilma	heeft	zo	haar	eigen	serieuze	klachten	waar	zij	nu	dat	we	in
Nederland	zijn	hulp	voor	hoopt	te	vinden.	Maar	hierdoor	is	haar	energie	snel	op,	en
moet	ze	zichzelf	stevig	beperken	wat	ze	allemaal	aan	kan.
De	komende	tijd	zal	ik	bestraling	krijgen.	Het	blijkt	dat	bestraling,	samen	met	de
doorlopende	medicatie	de	kwaadaardige	impact	van	de	prostaat	nog	meer	beperkt.
Daar	doen	we	het	voor.	
Tot	zover	reageer	ik	goed	op	de	medicijnen,	en	kan	ik	alles	doen	wat	ik	graag	wil.
Voor	nu	vraag	ik	niets	meer.
	
Ik	wil	graag	besluiten	met	een	tekst	die	een	Albanese	vrouw	in	de	gevangenis
citeerde,	en	zei	-	"Als	ik	me	hierop	focus	heb	ik	alles	wat	ik	nodig	heb".
De	Here	is	mijn	bewaarder,	Hij	is	als	mijn	schaduw	aan	mijn	rechterzijde"
psalm	121:	5

Een	hartelijke	groet	voor	jou	als	lezer,	betrokken	op	ons	werk	op	wat	voor	manier
dan	ook.	En	we	vinden	het	ook	leuk	om	van	jullie	te	horen!

Groet,

Fred	en	Wilma

Mochten	jullie	ons	werk	willen	steunen,	dan	kan	dat	via	onze	website,	of	anders	via
onderstaande	gegevens:
Rek.	Nummer:	NL	56	RABO	038	477	8453.
T.a.v.	:	VEG	Elburg	zendingscommissie
O.v.v.	:		de	naam	van	het	project

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	fred.wilma.albanie@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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